
 

 



Reis-informatie 
 
 
Jullie reis zal beginnen op zaterdag 11 juli 2020.  
Op die dag worden jullie om 10.00 uur met jullie fiets, LUPA (=lunch-pakketje), 
compleet uniform en eventueel regenkleding verwacht bij onze blokhut de 
Wervelwind in Malden. 
Daar zal Lord Calvin, met assistentie van zijn trouwe onderdanen, jullie de 
route geven richting de eerste locatie van jullie reis.  
 
De bagage die je denkt nodig te hebben tijdens deze reis, zal al eerder via 
alternatief transport door de reisorganisatie worden vervoerd naar het 
overnachtingsterrein. Daarom moet de bagage al op vrijdag 10 juli 2020 tussen 
19.30 en 20.00 uur op de blokhut worden afgeleverd.  
 
De hele reis zal naar verwachting ongeveer een week duren. Als de reis  
verloopt volgens planning, zullen jullie naar alle waarschijnlijkheid op  
zaterdag 18 juli 2020 rond 15.00 uur  weer arriveren bij de blokhut. Daar kun je 
naar huis bellen om jezelf en je bagage te laten ophalen.  
 
Een goede voorbereiding van deze reis is van groot belang! Daarom zal je in 
deze persoonlijke reisgids de juiste informatie vinden om dit avontuur goed 
voorbereid tegemoet te zien.  
  



Inleiding 
 
Lang geleden leefde er eens een welvarend man, Fogg genaamd. Hij werd vanwege zijn 
goede en hartverwarmende karakter, door alle volken, op democratische wijze, gekozen tot 
koning van de wereld. Om te laten zien dat hij de rechtmatige heerser was, werd voor hem 
een sierlijke staf gesmeed, bestaande uit verschillende delen; elk deel uit een ander continent 
als symbool van de wereld als eenheid. Deze staf werd samen met het koningschap 
doorgegeven van generatie op generatie…  
Gedurende 7 lange eeuwen werden alle volkeren en stammen van de wereld op vredelievende 
wijze geregeerd door tientallen koningen van deze bloedlijn.  
 
Op zekere dag werd de koning met zijn vrouw en zijn zoon “Phileas” verstoten van de troon 
en kwam Lord Calvin aan de macht. Sinds de komst van deze nieuwe, onrechtmatige, 
koning, heerst er een grimmige sfeer over de wereld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het hart van het koninkrijk bevindt zich in het westelijk Europees laagland, dat vanwege 
zijn gunstige ligging, toegang heeft tot alle andere delen van de wereld. In dit land staat 
een gigantisch paleis dat werd gebouwd door mensen van over de hele wereld als teken van 
respect voor de eerste koning Fogg. 
 
  



Vandaag de dag wordt dit paleis bewoond door Lord Calvin. Op felle en zelfverzekerde 
wijze probeert hij de wereld in goede banen te leiden.  
Uit angst voor de nieuwe koning, is het gevolg van Fogg in het paleis achtergebleven en nu 
trouw aan Lord Calvin.  
 
De altijd vriendelijke bediende van de koning, Beau Diende, is nu nog steeds 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de huishoudelijke taken binnen het paleis. Zij helpt 
zo goed mogelijk, van schoonmaken tot het versturen van berichten per postduif.  
 
Bodyguard Bolls staat altijd klaar om de koning te beschermen. Hij neemt zijn werk erg 
serieus, maar waardeert zo nu en dan een grapje.  
 
Regeren doet een koning nooit alleen. Lord Calvin heeft een trouwe raadgever, Richard 
Rechterhand, die waar nodig raad geeft. Zijn adviezen zijn van groot belang. Zijn oprechte 
karakter komt hierbij goed van pas.  
 
In het koningshuis moet goed gegeten worden. Kees Kok serveert elke dag weer een chique 
koninklijke maaltijd met verse ingrediënten uit de omgeving. Hij heeft jarenlang gewerkt in 
het paleis, evenals zijn ouders en voorouders. Op die manier heeft hij zowel de kunst van het 
bereiden van oude traditionele recepten als nieuwe en moderne recepten onder de knie.  
 

 
 
 



Kampstaf 
 
Lord Calvin - (Bas) 

 
 
Bodyguard Bolls – (Sebas) 

 
 
Richard Rechterhand – (Tom) 

 
 
Josh – (Jos) 

 

Phileas Fogg – (Martijn van Hal) 

 
 
Beau Diende – (Amber) 

 
 
Kees Kok – (Ard) 

 
 
Gerrie de Gids – (Martijn Wessels) 



Reisregels 

 
 1.  Lord Calvin en zijn gevolg hebben altijd gelijk 
2. Bij twijfel, zie regel 1. 
3. Zorg dat het kamp voor iedereen gezellig blijft. Houd dus rekening met elkaar. 
4. Niemand verlaat zonder toestemming van de koning of zijn gevolg het overnachtings-

terrein. Tijdens deze wereldreis is dat extreem belangrijk i.v.m. alle verschillende gevaren 
die op de loer liggen in elk continent.  

5. Niemand betreedt het privé-terrein van Lord Calvin. 
6. Iedereen eet op kamp wat de pot schaft. Het voedsel is met veel moeite verkregen bij lokale 

volkeren en stammen. Etenswaren worden daarom nooit door jullie weggegooid. 
7. Pinpassen, sigaretten, alcohol, telefoon, energydrank (bijv. Red Bull) en dergelijke zaken 

zijn verboden. 
8. Bij een ramp of een survivalsituatie zijn de elektronische apparaten de eerste dingen die 

niet meer werken. In verband hiermee is het meenemen van een mobiele telefoon, horloge, 
klok, mp3 speler of andere apparatuur niet toegestaan, tenzij anders aangegeven. 

9. Op het overnachtings-terrein draag je geen uniform. Als we het overnachtingsterrein 
verlaten, zorg je dat je het complete uniform aanhebt, tenzij de koning anders beslist. 

10. Als de koning en zijn gevolg vinden dat het etenstijd is, dan kun je per groepje bij het 
signaal: FOURAGEEEEEEEERUUUUHH! binnen vijf minuten je rantsoen ophalen. 
Te laat betekent honger. Na het eten wordt je krat (schoon) teruggebracht.  

11. Lord Calvin en zijn gevolg eten met warm eten mee met de andere kampen om de 
maaltijden te kunnen beoordelen. Haal bijtijds het bord, de mok en het bestek van het 
betreffende lid van het gevolg op en breng dit na het eten SCHOON weer terug.  

12. Ieder groepje krijgt een terreintje toegewezen. Materialen kun je soms lenen of verdienen bij 
de koning en zijn gevolg. Als je ze niet meer nodig hebt, breng je ze direct terug, zodat 
anderen ze ook kunnen gebruiken.  

13. Als de koning vind dat het bedtijd is geeft hij dit aan. Je hebt dan nog een half uur om je te 
wassen, tanden te poetsen, de reis voor de volgende dag voor te bereiden en je naar je 
slaapplaats te begeven. Daarna is het stil. 

14.  Voor 8 uur ’s ochtends komt niemand de tent uit totdat de koning aangeeft dat het tijd is 
voor het ontbijt of andere activiteiten.  

15. Zorg dat je tent, je keuken en terreintje altijd netjes opgeruimd zijn.  
16. Om elk overnachtingsterrein voor ieder leefbaar te houden, kan de koning je vragen om 

corvee uit te voeren. 
17. Tijdens de reis is het belangrijk om genoeg te drinken i.v.m. uitdroging door extreme hitte in 

verschillende continenten. Water kan gehaald worden op een centraal punt bij het 
overnachtingsterrein. Om de watervoorraad te reguleren mogen er maximaal 2 personen van 
de hele groep tegelijk naar het water-punt. 

  



Wat heb je nodig tijdens de reis? 
 
Zorg dat al je bagage goed, compact en waterdicht is ingepakt in een stevige tas 
(geen vuilniszak want dan kan je bagage ergens anders terecht komen dan de 
bedoeling is). 
Zorg dat alles goed gemerkt is. Het is voor de reisgids niet mogelijk om sokken, 
dassen e.d. uit te gaan zoeken. 
Medicijnen met bijbehorende bijsluiter lever je in bij Lord Calvin en zijn gevolg, 
voorzien van jouw naam. Samen zorgen we ervoor dat deze niet kwijtraken en 
op tijd worden ingenomen. (Hieronder vallen ook allergietabletjes, vitamine 
pillen, ibuprofen, aspirine, paracetamol, de pil, homeopathische middelen etc.) 
 
Voor jouw reis rond de wereld heb je de volgende spullen nodig: 
- Fiets 
- Slaapzak, matje en eventueel een 
kussen 
- Knuffel 
- Tandpasta en tandenborstel 
- Kam  
- Zeep    
- Deodorant 
- Handdoek 
- Washand 
- Sportkleding en sportschoenen 
- Zonnebrandolie 
- Maandverband (de dames) 
- Badhanddoek 
- Zwemkleding 
- Bord, mok en bestek 
- Theedoek  
- Klapstoeltje (als je die hebt) 
- Regenkleding  (ook bij mooi weer) 
- Warme kleding 
- Extra kleding 

- Warme trui 
- Sokken 
- Ondergoed 
- Pyjama 
- Zonnebril 
- Zakgeld maximaal 10 euro 
 (anders wordt het trakteren!) 
- Bandenplakset, pompje 
- Persoonlijke reis-spullen 
- Navulbaar flesje 
- Zaklamp met batterijen 
- Zakmes (als je die hebt) 
- Een stevig en goed afsluitbaar 
dagtour-rugzakje 
- Lunchpakketje voor zaterdag 
- Compleet uniform (heb je aan) 
- Iets om te lezen, pen en papier 
- Plastic zak voor vuile spullen 
- GOED HUMEUR 
- Dit kampboekje 



Belangrijke tips 
 
Je bagage: 

• Stop je bagage in een goede stevige tas en zorg dat je tijdens het kamp je spullen 
zoveel mogelijk in je tas stopt als je ze niet gebruikt.  

• Zorg dat kleding e.d. die droog moet blijven, waterdicht verpakt zit. (Mocht je tas 
toevallig buiten in een tropische regenbui blijven staan, dan zijn je spullen in elk 
geval niet nat.) 

• Stop je spullen liever niet in een vuilniszak. De kans is groot dat die dan naar de 
lokale vuilnisbelt wordt gebracht. 

• Bewaar je vieze kleren in een aparte zak. (Als je hiervoor een plastic zak gebruikt, 
knoop deze dan niet dicht! Anders groeien na een week de paddenstoelen erin!) 

• Het is handig om je naam op je spullen te schrijven zodat je weet welke spullen van 
jou zijn. 

 
Je tent: 

• Zoek een vlak terreintje en zorg dat je tent niet in een kuil staat, anders krijg je 
natte voeten. 

• Maak voordat je de tent opzet, het terrein vrij van takjes, dennenappels, stenen en 
andere scherpe voorwerpen die het grondzeil kunnen beschadigen. 

• Sla haringen met een hamer de grond in en niet met je schoenen. 
• Doe de ritsen dicht vóórdat je de tent gaat afspannen.  
• Bewaar de tentzak, stokkenzak en haringzak tijdens het kamp in de tent. 
• Sluit je tent goed af als je weggaat, zodat je niet na een flinke tropische regenbui een 

zwembad aantreft. 
• Zet niets tegen het tentdoek aan en spuit niet met luchtjes of anti-muggenspul op 

het tentdoek, anders gaat de tent lekken. Kijk ook uit met afwaswater! 
• Maak nooit vuur in de tent! Dus ook geen 

kaarsen of olielampen. 
• Doe je schoenen uit voordat je de tent in 

loopt, dan hoef je minder vaak te 
vegen.  

 
  



Koken: 
• Lees  op  de  verpakking  de  bereidingswijze  en  gebruik  een  maatbeker  voor  het  

afmeten  van  water  of  melk  voor  de  soep,  saus  e.d.   
• Let  goed  op  persoonlijke  hygiëne.  Was  je  handen  voordat  je  begint  met  

koken.   
• Een  mes  waarmee  je  rauw  vlees  gesneden  hebt,  was  je  eerst  af  voordat  je  het  

opnieuw  gebruikt.   
• Snij  of  prik  nooit  met  een  metalen  voorwerpen  in  een  pan.  

 
Keuken: 

• Zorg dat de knopen die je maakt  volgens  de  regels  zijn  en  strak  zitten,  anders  
stort  halverwege  het  kamp  je  keuken  in  elkaar.   

• Zet  de  kampkist  op  houtjes,  zodat  de  bodem  niet  vochtig  wordt.  Als  je  de  
kampkist  niet  gebruikt,  doe  je  hem  dicht.  Giet  geen  water  in  de  kampkist.   

• Draai  de  dop  op  jerrycan  als  je  deze  niet  gebruikt  en  doe  telkens  de  deksel  
op  de  prullenbak.   

• Knoei  niet  met  water  (of  drinken)  in en rondom  de  keuken,  want  dat  trekt  
muggen  en  wespen  aan.  Zet  de  jerrycan  een  paar  meter  van  de  keuken  
vandaan.   

• Gooi  afwaswater  weg  in  een  speciaal  daarvoor  gegraven  kuiltje  (hiervoor  geldt  
het  bovenstaande  uiteraard  ook).  Zeef  eerst  de  harde  stukjes  er  uit.  Was  
altijd  af  met  warm  water.   

• Ze  de  gasfles  niet  in  de  zon  en  draai  deze  dicht  als  je  hem  niet  gebruikt!   
• Maak  na  het  eten  het  gasfornuisje  schoon,  zodat  de  etensresten  niet  een  

week  lang  aankoeken.   
 
Fiets: 

• Zorg  dat  je  fiets  in  orde  is  voordat  je  op  kamp  gaat!  Controleer  
banden,  lampen en  remmen.  Het  is  veel  zwaarder  om  met  zachte  
banden  te  fietsen,  dan  wanneer  deze  goed  opgepompt  zijn.     

• Zorg  dat  je  per  groepje  een  fietspompje  hebt. 
• Als  je  onderweg  stopt,  zet  je  de  fietsen  langs  de  kant  van  de  

weg.   
• Zorg  dat  je  fiets  altijd  op  slot  staat  als  je  hem  niet  

gebruikt  en  dat  de  fietsen  van  je  groepje  altijd  bij  
elkaar  staan.  Fietsensleutels  lever  je  in  bij  Lord 
Calvin en zijn gevolg.   

  



Hersenvoer voor onderweg 
 

  



 Hersenvoer voor onderweg 
 

  



Wist je dat… 
• Het weer tijd is voor wistjedatjes? 
• Het thema van dit jaar “Reis rond de wereld” is? 
• We tijdens dit kamp wellicht een reis rond de wereld gaan maken? 
• We tijdens dit kamp dus misschien wel veel plekken van de wereld zullen zien? 
• Jullie bepalen hoe de reis gaat verlopen? 
• Jullie namelijk elke dag kunnen stemmen naar welk continent de reis zal gaan? 
• Het belangrijk is dat jullie elke dag een verstandige keuze maken? 
• De wereld best groot is? 
• De reis rond de wereld dus ook best lang is? 
• Wij hopen dat wij de reis kunnen maken binnen de 8 dagen? 
• De eerste helft van 2020 erg vreemd was voor scouting? 
• Dit komt door het Corona-virus? 
• Wij hierdoor een hele tijd geen normale opkomsten hebben gehad? 
• Jullie in die tijd niet stil hebben gezeten? 
• Jullie namelijk veel opdrachten thuis hebben uitgevoerd? 
• Wij aangenaam verrast waren door jullie foto’s en filmpjes van de resultaten van 

deze opdrachten? 
• Wij blij zijn dat er nog een aantal opkomsten zijn geweest vóór het zomerkamp? 
• Wij nog blijer zijn dat het zomerkamp doorgaat? 
• Iedereen lang, hoopvol-wachtend, met veel spanning en enthousiasme hierop heeft 

gewacht?  
• Wij hopen dat jullie er allemaal net zoveel zin in hebben als wij? 
• Er weer veel loten verkocht zijn dit jaar? 
• De staf daar erg blij mee is? 
• De verkoop dit jaar anders was dan normaal? 
• Jullie alsnog allemaal veel loten hebben verkocht? 
• Bryan de meeste loten heeft verkocht dit jaar? 
• Hij wel drie boekjes verkocht heeft? 
• Hij daardoor een voordeel tijdens dit kamp heeft verdiend? 
• De spectaculaire staf-douche daarom ook door twee keer door hem gebruikt mag 

worden? 
• Tom en Sebas deze zelf hebben gemaakt? 
• We dit jaar geen rivier in onze tent hopen te krijgen? 



• We ook geen tent in onze rivier hopen te krijgen? 
• Wij het idee hebben dat Jasper elke week 10 cm groeit? 
• Hij zelfs langer is dan de meeste stafleden? 
• Dit het eerste Scouts-zomerkamp wordt voor Dafne en Rik? 
• Dit ook geldt voor Bryan, Jens, Jesse en Madelief? 
• Zij al wel eerder op zomerkamp geweest zijn? 
• Dit bij de Welpen was? 
• Lilly vorig jaar eerder weg moest tijdens zomerkamp? 
• Dit kwam omdat in Duitsland de school-roosters anders zijn dan in Nederland? 
• Haar vloeiend Duitse vocabulaire nog wel eens van pas zou kunnen komen op deze 

reis? 
• Bas dit jaar niet zo vaak op scouting is geweest? 
• Dit komt omdat hij altijd druk aan het werk is op zaterdag? 
• Iedereen na het gebruik van de waterglijbaan tijdens de opkomst rook naar groene 

zeep? 
• We Jens niet vragen om onze pannenkoeken te flippen op kamp? 
• Wij gezien hebben dat hij ze tegen het plafond aan flipt? 
• Dit er wel grappig uitzag? 
• Tess en Juul verhuisd zijn? 
• Zij gelukkig nog steeds in Malden wonen? 
• Dit dus niet een maximaal grote verandering is qua afstand? 
• Dit betekent dat zij dus gewoon lid van Scouting Malden kunnen blijven? 
• Wij regelmatig merken dat Finn moeite heeft met opstaan? 
• Wij denken dat als hij een dier zou zijn, het duidelijk een nachtdier is? 
• Er dit jaar 3 patrouilles zijn tijdens het zomerkamp? 
• Jullie dit jaar weer richting het kampterrein zullen fietsen? 
• Dit vorig jaar niet het geval was? 
• Dit kwam doordat we toen 4 keer zover weg zaten? 
• Dit ook wel 5 keer kan zijn? 
• Veel mensen tijdens zomerkamp voor het eerst een wereldreis gaan maken? 
• Dit ook geldt voor alle stafleden? 
• Twintig kilometer per uur op de snelweg niet hard genoeg is? 
• Je met dat tempo namelijk niet binnen 8 dagen de hele wereld kunt rondreizen? 
• Jullie dit kamp het insigne pionieren afronden? 
• Iedere patrouille op zomerkamp een eigen keuken heeft waar ze koken en eten? 



• Jullie dus goed je best moeten doen om een stevige en comfortabele keuken te 
bouwen? 

• Jullie niet moeten gaan dansen op jullie keuken? 
• Dit al eens gebeurd is bij een patrouille? 
• Zij toen losgingen op Snollebollekes? 
• Wij die muziek nu liever vermijden? 
• Jullie een goede fiets moeten hebben? 
• Jullie anders misschien niet aankomen op het kampterrein? 
• Kees Kok dit jaar de kok is tijdens onze reis? 
• Zijn achternaam gewoon toevallig hetzelfde is als zijn beroep, passie en hobby? 
• Hij dit jaar in samenspraak en overleg met verschillende lokale stammen en volkeren 

een heerlijk menu zal samenstellen met plaatselijke ingrediënten? 
• Wij ervanuit gaan dat dit zoals elk jaar weer culinaire hoogstandjes zullen zijn? 
• Wij denken dat Niek de blauwdruk van de blokhut heeft gestolen? 
• Zijn lego bouwwerk van de blokhut namelijk bijna identiek was aan het origineel? 
• Madelief dit jaar nog het rijk alleen heeft? 
• Haar twee zusjes volgend jaar ook naar de Scouts komen? 
• Het zomerkamp al bijna is? 
• Wij hier erg veel zin in hebben? 
• Wij hopen dat jullie dat ook hebben? 
• Dit jaar helaas het laatste Scouts-jaar van Rik, Boris, Jasper, Niek en Finn is? 
• Zij volgend jaar naar de Explorers gaan? 
• Dit helaas ook het laatste zomerkamp van Bas als vast staflid is? 
• Hij gaat stoppen als staflid? 
• Wij dit super jammer vinden? 
• Wij stiekem hopen dat hij de scouts toch niet kan missen? 
• We hem gelukkig vast nog wel op scouting zullen zien? 
• Dit misschien wel bijna het laatste wistjedatje is? 
• Wistjedatje eigenlijk een heel raar woord is? 
• Wij deze gaan voordragen aan de dikke Van Dale? 
• Hierna bijna geen wistjedatjes meer komen? 
• Alleen deze nog komt? 
• Deze stiekem ook nog komt? 
• Alles een einde heeft? 
• Een worst twee eindes heeft? 
• Dit ook geldt voor een banaan? 



• Dat niet het punt is, omdat bananen aan bomen groeien? 
• Worsten dat niet doen? 
• Deze pagina ook een einde heeft? 
• Dit einde zich onderaan de pagina bevindt? 
• Dit anders is in het Arabisch? 
• Wij dit kamp wellicht wel te maken krijgen met het Arabische schrift? 
• Jullie dan bij deze alvast voorbereid zullen zijn? 
• Wij dit kamp wellicht ook andere talen nodig gaan hebben? 
• Jullie dat vanzelf wel zullen merken? 
• In het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst? 
• Deze pagina bijna op is? 
• Onze inspiratie ook op is? 
• De koek echter nog niet op is? 
• Er dit jaar uiteraard weer een kamp-krant is? 
• Deze jullie voorziet van het plaatselijk meest up-to-date nieuws? 
• Dit nieuws verschilt per dag? 
• Dit nieuws ook verschilt per plaats? 
• Dit logisch is, aangezien jullie tijdens een reis elke dag op een andere plaats zullen 

zijn? 
• Dit toch echt voorlopig het allerlaatste wistjedatje was? 
• Het boekje na het laatste wistjedatje nog niet afgelopen is? 
• Het voorlaatste wistjedatje dus niet het laatste wistjedatje was? 
• Het hiervoor gemelde wistjedatje het laatste wistjedatje was, totdat dit wistjedatje 

werd geschreven, waardoor het vorige wistjedatje niet het laatste wistjedatje was, 
maar dit wistjedatje daadwerkelijk het aller aller aller aller aller allerlaatste 
wistjedatje was? 

• Dat een leugen was? 
• Dit namelijk écht het laatste wistjedatje is? 
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